
Reisinformatie
 
Locatie
Streekmuseum de Acht
Zaligheden
De Kaasboerin
 
Meer informatie
0488-468686
 
Prijs vanaf
€ 0,00

 Smokkelroute door de Kempen
 

Groepsdagtocht
Samen met het Drentse veengebied waren de Brabantse Kempen de
armste streken van ons land. Toch waren de inwoners tevreden en
zorgden ze ervoor dat ze konden overleven. Voor de Kempenaren
was met name het smokkelen van levensmiddelen, zoals boter en
kaas vanuit Nederland, waar een groot overschot was, naar België
een spel tussen douane en smokkelaar. De reis gaat via een mooie
route naar het Brabantse Eersel. Hier wordt u in het restaurant van
Museum De
Acht Zaligheden ontvangen met koffie en vlaai. Daarna kunt u het
museum en de prachtige museumtuin, bezoeken. Na de lunch stapt u
in de touringcar en gaan we, onder leiding van een deskundige gids,
een tocht door het prachtige “Grenspark de Kempen” maken. De
gids vertelt u smeuïge smokkelverhalen, doorspekt met anekdotes.
De rondrit eindigt op de historische
markt van Eersel. Het is een van de mooiste pleinen van Brabant en
staat onder toezicht van de Monumentenzorg. Hier heeft u nog even
vrijaf alvorens we huiswaarts rijden.

 
INCLUSIEF

koffie met vlaai
entree
lunch
rondrit o.l.v. gids
vervoer per luxe touringcar

 
MEER INFORMATIE

Vertrektijd: 08.15 uur. Thuiskomst: ca. 18.00 uur
Deze tocht is eventueel uit te bereiden met een diner.

 
GROEPSPRIJZEN
> 30 - Op aanvraag
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